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Inleidend orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de Tafelkaarsen aan de Paaskaars 

door de ouderling van dienst 

 

Openingslied - We zingen staande Lied 221 vers 1 en 2 
 

1  Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

2  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 

 

Votum en groet 

 

Voorganger Onze hulp is de naam van de Heer, 

Allen  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Voorganger Die ons een leven lang trouw blijft, 

Allen  en ons nooit laat vallen uit de palm van Zijn hand. 

 

Vervolg openingslied: Lied 221 vers 3  

 

3  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
De gemeente gaat zitten 

 

 

Aansteken van de kaars voor allen die lijden onder 

oorlogsgeweld of ander onheil dat de wereld treft  



 

Kyriegebed, gevolgd door Lied 299j vers 1 en 2 

 

 

2  om een wereld zonder toekomst, 

om de macht die ons kleineert, 

roepen wij voor alle volken: 

Kyrieleis, ontferm U, Heer. 

 

Aanvangstekst 

 

We zingen Lied 864 vers 1, 2 en 3 

 

 

 



 

 

2  God heeft u uitverkoren 

en uw geloof gebouwd, 

Hij heeft een eed gezworen 

aan elk die Hem vertrouwt: 

dat Hij hen zal omgeven 

met sterkte als een wal, 

dat Hij wie met Hem leven 

de zege schenken zal. 

 

3  Zou ooit een vrouw vergeten 

’t kind dat zij in zich droeg, 

er niet van willen weten, 

wanneer het naar haar vroeg? 

Al zou u ook begeven 

uw moeder vroeg of laat, 

de Heer zweert bij zijn leven, 

dat Hij u niet verlaat. 

 

Kindermoment – ‘Doe het boek maar open’ 
 

Doe het boek maar open, want dat boek gaat over 

God. Over mensen met hun vragen, hun geloof en 

hun verdriet.  



 

Over zoveel mooie dagen, hun geluk en hoogste lied. 

’t Is een boek voor heel je leven, stap voor stap ga je op reis. En 

geniet van de verhalen, want zo word je langzaam wijs. 

 

De eerste Schriftlezing is uit Ezechiël 34: 1-6 en 11-16 

 

De slechte herders en de goede herder 
 

De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders 

van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee 

jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! 

Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun 

kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de 

vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke 

dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, 

gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, 

verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en 

wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze 

door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, ze dwalen 

rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak 

raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand 

die naar ze op zoek gaat. 
 

Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf 

voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als 

zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal Ik naar mijn schapen op 

zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarover ze zijn verspreid 

op een dag van dreigende, donkere wolken. Ik zal ze bij alle volken 

weghalen en uit alle landen bijeenbrengen, Ik zal ze naar hun eigen 

land laten gaan. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal 

Ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten 

grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen 

ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland 

en in een grazige weide. Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten 

rusten – spreekt God, de HEER. Ik zal naar verdwaalde dieren op 

zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, 

zieke dieren gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal Ik 

doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. 

 

De Evangelielezing is uit Johannes 10: 22-30 

 

Geloof en ongeloof 
 

In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was 

winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar 



 

kwamen de Joden om Hem heen staan, en ze vroegen Hem: ‘Hoe 

lang houdt U ons nog in het onzekere? Als U de messias bent, zeg 

het ons dan ronduit.’ Jezus antwoordde: ‘Dat heb Ik u al gezegd, 

maar u gelooft het niet. Wat Ik in naam van mijn Vader doe getuigt 

over Mij, maar u wilt Me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen 

hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen 

Mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven 

heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn 

Vader roven, en de Vader en Ik zijn één.’ 

 

We zingen Lied 653 vers 1 en 6 

 

1  U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, – 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 

6  Gij zijt tot herder ons gegeven, 

wij zijn de schapen die Gij weidt; 

waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 

Heer, die ons voorgaat door de tijd. 

Wie bij U blijft en naar U ziet, 

verdwaalt in deze wereld niet. 

 

Overweging  

 

Meditatief orgelspel 

 

We zingen Psalm 23c   

 

1  Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 

wijst mij een groene streek; 

daar rust ik aan een stille stroom - 

en niets dat mij ontbreekt. 

 

2  Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

doet mij zijn wegen gaan, 

de paden van gerechtigheid, 

ter ere van zijn naam. 

 



 

3  Al moet ik door het doodsravijn, 

U gaat steeds aan mijn zij. 

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 

geeft steun en veiligheid. 

 

4  Terwijl de vijand toe moet zien, 

maakt U mijn tafel klaar. 

U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 

en redt mij in gevaar. 

 

5  Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 

en wonen zal ik in Gods huis 

zo lang ik leven mag. 

 

Gebeden - stil gebed - gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst en aankondiging 

van de collecte 

 

Inzameling van de gaven - orgelspel 

 

Slotlied – We zingen staande Lied 838 vers 1, 2 en 3 



 

 

2  Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

 

3  Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 

 

Zegen met als acclamatie lied 415 vers 3 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

___________________________  



 

Collecte in de kerk en digitaal 
 

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het Straatpastoraat 

Hoorn e.o. 
 

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn: 

Diaconie:  NL68 RABO 0373 7489 49 

Kerk:   NL09 RABO 0371 6060 20   
 

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website 

van de kerk [www.protgemwognumbsn.nl]. 
 

U kunt ook gebruikmaken van de QR-codes hieronder. 

 

 

 

Volgende diensten 
 

* Zondag 18 mei om 10:00 uur in Sijbekarspel. 

Voorganger is dominee Marianne Gaastra. 

De diaconale collecte is bestemd voor Inloophuis Medemblik. 

 

* Zondag 25 mei om 14.30 uur in de kerk in Oostwoud. 

Deze zondag is er geen dienst in een van onze kerken. 

Wij zijn uitgenodigd door de PG THOMAS tot het bijwonen van een 

speciale themadienst rondom het oratorium ‘De Doper’. 

Zie hierna voor meer informatie. 
 
 
De reguliere diensten van Het Vierkant in de maand mei worden om 10.00 
uur NIET rechtstreeks uitgezonden door Sweelinck-TV maar wél ‘s avonds 

om 19.00 uur herhaald. 
  



 

Oratorium  ‘De Doper’ 
 

Het oratorium is geschreven door componist/musicus/dirigent Jos 

Martens op teksten van Bart Vijfvinkel, predikant te Wormer. 

Ike Wolters - piano 

Alice Ploeg - fluit 

Annelieke Wiegman - lezingen 

     

Centraal in dit stuk staat Johannes de Doper, 

een prediker en profeet. 

Hij roept op totm ‘omkeer, nieuw leven’ en wijst 

– net als de oudtestamentische profeten – op 

een andere werkelijkheid.   

Johannes wijst daarbij van zich af op Jezus, in 

wie die andere werkelijkheid – dat nieuwe leven 

–  aan de dag treedt. 

De doop van Jezus door Johannes markeert het 

begin van zijn optreden, staat ook voor ‘doortocht’ en voor uittocht 

uit onmenselijke verhoudingen naar een hernieuwd bestaan. 

 

Het verhaal van Johannes wordt door de vier evangelisten op een 

verschillende manier verteld. 

In ‘De Doper’ zijn de verschillende teksten over hem naast elkaar 

geplaatst,  becommentarieerd door het koor. 

Het stuk begint met de vraag wat deze zonderling/profeet gehoord 

en gezien heeft … een vreemde stem, een mens van liefde en trouw, 

een levend woord sterker dan duister en dood. 

Daarmee is het verhaal van ‘De Doper’ een verhaal van alle tijden. 

 

Zaans Projectkoor De Doper is een ad hoc koor van mensen uit de 

Zaanstreek. 

Mocht u dit bijzondere, verbindende project financieel willen 

ondersteunen dan is uw gift welkom op NL17 INGB 000618621 

van Protestantse Gemeente Wormerveer onder vermelding van ‘De 

Doper’.  

  



 

KOM IN BEWEGING VOOR DE BLOEITUIN 
 

Op woensdagavond 21 mei gaan we wandelen voor ons jaardoel. 

Doet u mee?  

 

Meld u aan bij Lammy Taanman op 0229 - 271290 of mail naar 

diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com.  

 

U kunt ook een van de diakenen 

aanschieten bij de koffie na de dienst.  

Vergeet niet uw telefoonnummer erbij te 

vermelden! 

Aanmelden kan t/m 18 mei.  

 

Met uw bijdrage van € 6,50 draagt u bij aan de wensen van De 

Bloeituin. 

 

We gaan wandelen om 19.00 uur in de Blokweer.  

We verzamelen vanaf 18.45 uur op de parkeerplaats bij manege 

De Eenhoorn aan de Koewijzend.  

Dus niet de parkeerplaats aan de 

Vriendschaplaan!  

 

I.v.m. mogelijke wegwerkzaamheden kan 

het zijn dat de Oostergouw tussen 

Dorpsstraat en de rotonde met de 

Blokmergouw niet toegankelijk is. De 

aanbevolen route is te vinden op de 

website pg-het vierkant.nl.  

 

Tot ziens op 21 mei.  
(De reservedatum 28 mei, dus uw telefoonnummer kan belangrijk zijn.) 

 

 


